
 

Zaterdag 3 en woensdag 7 juli 

Verschralen “Landjes van Rein” 
Spaarndamseweg. 

Klus is geklaard! 
Landje van Rein, zuid. 

 

Het was een pittige klus met het harken over stoppels, je laarzen 
droog houden, sommigen zakten tot hun knie weg, jezelf overeind 
houden en dat allemaal met nat riet. 

2 x koffie gedronken om even op adem te komen, het harken is zwaar 
maar het lopen ook! 

Maar we weten waarom we dit doen, voor een gevarieerdere 
beplanting met goede kans op rietorchis en Grote ratelaar. 



Landje van Rein Noord: 

 

 

  



Landje van Rein Noord. Zaterdag om 10.30 – 12.30 uur 

Genoeg riet om te harken en te verplaatsen! 

 

 

 



 

Hartelijke dank allemaal. 

Fons, Marcel, Marjolein, Jeany, Jeannette,Peter,Nico  

En tot een volgende keer! 

 

Peter Davids 

www.hekslootpolder.nl 
 


